
Iemand die je liefhebt, is niet meer...

Christelijke uitvaartliturgie

                      Kiezen voor een kerkelijke uitvaart

Een geliefde die heengaat, raakt ons diep. Innig verdriet voel je. 
Tegelijk dien je in deze situatie heel wat praktische zaken te regelen. Het 
wordt een drukke en zware rouwperiode voor de familie.
Je verlangt op een mooie en zinvolle wijze afscheid te nemen van hem of 
haar die zoveel voor je betekende. Wat nu ?
Je contacteert een begrafenisondernemer, die aan huis langskomt.
Hij vraagt je voor welke uitvaartdienst je kiest.
Opteer je voor een christelijke uitvaart dan kan deze folder je wellicht 
een eind op weg helpen.



De begrafenisondernemer spreekt met de uitvaartverantwoordelijke dag en 
uur van de dienst  af. Nadien neemt een gebedsleider (man of vrouw) 
contact met je op en maakt een afspraak. 
Een persoonlijke ontmoeting in deze moeilijke omstandigheden brengt wat 
warmte en doet deugd. Met de gebedsleider krijg je de kans over de 
gestorvene en over je leed te vertellen.
Tegelijk bespreek je samen de uitvaartdienst zoals in de tekst verder 
beschreven. 
In onze parochies is er een team van gevormde en ervaren gebedsleiders. 
Zij steunen je en staan ter beschikking indien nodig.

Een aangepaste vorm

Welke diensten zijn er mogelijk? In de uitvaartliturgie kent de Kerk twee 
vormen.
Het kan zowel een gebedsdienst zijn als een eucharistieviering.
Een uitvaart met een gebedsdienst is een passende kerkelijke uitvaart. Het 
is de gewone liturgie bij uitvaarten. Hierin wordt geen communie uitgereikt. 
Na een gebedsdienst volgt op één van de volgende zondagen een 
eucharistieviering voor de overledene.
Een uitvaartliturgie met eucharistieviering kan, indien een 
parochiepriester beschikbaar is. Deze keuze wordt met  de gebedsleider 
besproken. Hij/zij komt bij de familie langs en stelt de teksten en de homilie 
of getuigenis op. 

Praktische informatie

Voor welke vorm van afscheid je ook kiest (gebedsdienst of 
eucharistieviering), voor beide mag je er zeker van zijn dat de 
uitvaartliturgie sober, gelovig, ingetogen en stijlvol verloopt. 
Juist de eenvoud van een dienst maakt haar heel sterk! 
Wanneer je voor een christelijke uitvaart kiest, is het evident dat de viering 
een vaste structuur kent van gebeden, van gezangen en lezingen.

De gebeden en teksten worden aangepast aan de overledene en krijgen 
een persoonlijke invulling.
In onze parochies spraken we af dat het eventueel gebruik van CD's en 
houden van toespraken tot een minimum beperkt blijven. We houden 
eraan de eigenheid en de sereniteit van een religieuze dienst te bewaren. 
Doch een inbreng van de familie in de afscheidsdienst, is  in overleg met de 
gebedsleider,  mogelijk. 
In de meeste parochies zingt een uitvaartkoor, begeleid door een organist.
Het maakt de dienst tot een mooi liturgisch geheel.
Een christelijke uitvaart is een Paasviering !
Na Jezus dood waren zijn leerlingen getuigen dat Jezus leeft, zij zien hem 
met eigen ogen. 



God schenkt hen Nieuw Leven, dit is een vreugdevol verrijzenisgebeuren 
dat we met Pasen vieren en ook in elke uitvaartdienst. 

Het is een troost dat God onze overledene, over de dood heen, een hand 
reikt.
Dit geloof neemt uiteraard het verdriet niet weg. 
Het stemt wel tot dankbaarheid en werkt helend in de pijn.
Het is gebruikelijk dat we de christelijke uitvaartliturgie in de parochiekerk 
vieren. Ook voor uitvaarten in intieme kring heeft het kerkgebouw 
aangepaste ruimtes.
Het lichaam van de overledene omringen we met het licht van de 
paaskaars, symbool van Gods Eeuwig Licht. 
Priesters en gebedsleiders willen je in deze rouwperiode heel nabij zijn. Wij 
wensen oprecht dat je in een christelijke viering troost en bemoediging 
vindt, dicht bij God, dicht bij je familie, vrienden en medeparochianen.

Is in deze tekst iets onduidel ijk of wens je meer uitleg, bel dan gerust. Je 
bent welkom en wij zijn er voor jou.

Heel hartelijk,

Deken Dirk De Gendt
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